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Vertaling: 

‘Kort hierna werd het geschil over de moerassen – dat enkele maanden had gerust – 
opnieuw opgerakeld, evenals de discussie over aan wie de grensgebieden tot aan 
Goyland toebehoorden: aan Holland of een ander. 
 
Aangezien de zaken die met dit conflict te maken hebben niet bij iedereen bekend zijn, 
is het de moeite waard om kort terug te grijpen naar de oorsprong van deze oude strijd 
(waar wij vaak naar hebben verwezen), opdat de herinnering aan een zo 
gedenkwaardige twist niet met de tijd verloren gaat. 
 
In het jaar 1471 en 1472 bevonden zich aan het hof van Bourgondië bepaalde vleiers 
(zoals men die in bijna elk vorstelijk hof aantreft), die de gunst van hertog Karel de 
Stoute probeerden te winnen. Zij overtuigden hem – hij die vanwege zijn grote daden 
de bijnaam ‘de Grote’ droeg – ervan dat de binnenste moerassen toebehoorden tot het 
recht van Goyland, of ten minste dat de eigendom ervan twijfelachtig was. 
 
Het werd mooier voorgesteld dan het in werkelijkheid was. Toch werd hij er 
gemakkelijk van overtuigd – als een oorlogszuchtig vorst, geboren voor strijd en 
glorie, gericht op het uitbreiden van het Bourgondische rijk. 
 
Kort daarop liet hij dan ook deze kwestie tot een juridisch gevecht uitgroeien. 
Er ontstond een hevig geschil tussen hem (Karel) en David van Bourgondië, de 
bisschop van Utrecht, over het eigendomsrecht van de moerassen. 



 
Karel streed met volle inzet om de (volgens hem) verloren moerassen te heroveren, 
terwijl David zich er met evenveel toewijding voor inzette om te verdedigen wat door 
jarenlange feitelijke bezetting tot zijn gebied behoorde. 
Uiteindelijk, om een eind te maken aan dit conflict, besloten beide partijen hun zaak 
voor te leggen aan wijze mannen uit hetzelfde land en taalgebied, en aan de ‘meester 
van de documenten’ (een soort hoofdjurist of archivaris), als hoofd van het 
arbitragecollege. 
 
Toen de afgevaardigde van de hertog namens hem bij die arbiters zijn zaak bepleitte, 
kon hij niets met zekerheid zeggen over de exacte grenzen van de moerassen. 
Daarentegen verdedigde bisschop David, samen met de vertegenwoordigers van zijn 
gebied, actief zijn grenzen, zich beroepend op kaarten en documenten van keizers en 
zelfs van de graven van Holland zelf, waarin de grenspunten waren vastgelegd. 
 
Tot slot werden er tachtig getuigen opgeroepen uit de kerkelijke kapittels van de 
betrokken gebieden, die hun getuigenis gaven ter ondersteuning van David’s zaak.’ 


