
Twee schaapherders uit Maartensdijk en De Bilt over geweld bij een 

Maartensdijkse herberg: 1645 

 

Den XXVIIIen Aprilis 1645. Presentibus Schout, Jan Tack ende Claes Jansz Nichtevecht 

Schepenen inde Oostveen. Compareerden etc. Thomas Stoffelsz, gewesene 

schaepharder van Jacob Cornelis Mostert aende Martensdyck, out ontrent achthien 

Jaren, ende Jan Henrick Koeckoeck, schaepharder wonende int Biltsche Gerechte, out 

ontrent seventhien Jaren,  

Ende verclaerden by solemnelen eede, hun by ons affgenomen ten versoecke van 

Thyman Lambertsz, wonende in t’ Biltsche gerecht, warachtich te syn ende gesien te 

hebben,  

dat Cornelis Stael op Martensdyxe Kermis lestlyck tusschen Sonnendach ende 

Manendach s’nachts voor de herberge van Jan Tack eenen Jan Thymansz, die onder 

den lyne boom syn water maeckte, van achteren met een mes gesneden heeft, dat den 

voorn. Jan Thymansz daer op tegens Cornelis Stael voornt seyde, gy doet als een stuck 

schelms, waer na d’selve voort hant gemeen syn geworden, als voor alle man 

gebleecken is. 

 


